
Slotgebed  

God, Gij zendt ons van hieruit  

om mens voor mensen te zijn.  

Gij geeft ons voedsel mee voor onderweg. 

Doe ons leven met en voor elkaar,  

naar het voorbeeld van Jezus  

Nu wij het sacrament van zijn dienende liefde 

vieren, vragen wij uw Geest van kracht  

ons te ondersteunen om wat we symbolisch 

vierden waar te maken in concrete daden. 

Dat vragen wij U omwille van Hem 

die in ons midden aanwezig is en leeft in uw 

glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 
Slotlied 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Mededelingen  
 
Zending en zegen  
 

 

 

 

 

 
Heb je de nieuwe Past Het al?  

Te vinden aan het koffiehoekje! 

Lied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God in den hoge, licht voor onz’ ogen, 
feest voor ons hart dat nu sneller slaat. 
Gij hebt ons leven een zin gegeven. 
Gij zijt de leidsman die met ons gaat. 
 

Wij nemen de dopelingen op in onze  

gemeenschap  

 

Welkom 

 

Gods nabijheid ervaren   
God heeft een gezicht,    Manu Verhulst, 

De Heer is nog steeds bij ons, 

ongrijpbaar als het licht 

op zondagmorgen. 
 

Zijn hand op onze schouder: 

gewond, onvoelbaar licht 

en teder als van een geliefde. 
 

Hij gaat ons voor naar Galilea, 

onzichtbaar is zijn spoor. 

Het staat getekend in het zonlicht. 
 

Hij is voor ons de weg, 

Hij loopt door ons geweten 

naar het huis van liefde en vergeving. 
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Hij is de waarheid, 

helder als een klok in lentelucht 

die vrij haar boodschap luidt. 

 

Hij is het leven, 

sterker dan het graf. 

Hij ademt onze vrede. 

 

Met zijn gewonde handen 

bouwt Hij aan een wereld 

zonder schaduw, zonder duister in de ogen. 

 

Hij is nog steeds bij ons 

en vraagt ons Hem te volgen  

naar het land van Galilea. 

Daar zullen we Hem herkennen 

in elke kleine mens, 

in elke zwerver, 

in elke zonderling. 

 

Lied 

Eer aan God 

Eer aan God in de hoge. 

Wij loven U, Vader,  

scheppende kracht,bron van liefde. 

Wij loven U, Jezus Christus, zoon van God, 

Weg, Waarheid en Leven. 

Wij loven U, Heilige Geest, 

vuur, brandende liefdeskracht. 

  

Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde 

voor mensen die eenvoudig zijn, 

voor mensen die zachtmoedig zijn, 

voor mensen die als herders zijn, 

voor mensen die luisteren naar  

het woord van God en het onderhouden. 

  

Eer aan God in de hoge. 

Vrede op aarde en liefde  

onder alle mensen: 

liefde die nieuw maakt en heelt, 

liefde die hoopt en duldt, 

liefde die niemand uitsluit, 

liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. 

Amen. 

Maak ons, over fouten en tekorten heen, 

tot mensen van vergeving en vrede, 

zoals Gij het zijt voor ons. 

Maak ons vrij van angst 

en van alles wat denken en doen verlamt, 

en laat ons niet verzinken 

in de bekoring van de middelmatigheid. 

Maar wees voor ons  

de kracht en de uitdaging 

om ten volle te leven 

in eeuwigheid en ook vandaag. Amen. 
 

Gebed om vrede  

God, Gij kent de taal van de liefde en de vrede. 

Die taal heeft geen woorden nodig.  

Die taal spreek je ook  

zonder je stem te gebruiken.  

In de stilte kan zij klinken zonder geluid te horen,  

die taal versta je, woordeloos.  

Die taal spreek je  

wanneer je iemand vrede wenst. 

Het is elkaar de hand reiken,  

om zo elkaar te raken. 

 Die vrede van God zij altijd met u. 
 

Inleiding op de communie   

Wij bidden U bij dit Brood:  

God, wees hier aanwezig, leef in ons,  

beziel ons met uw Geest, 

dat wij uw woorden spreken,  

uw hart en handen worden, uw wegen gaan. 

Kortom: dat wij voor mens en wereld  

uw Lichaam zijn.  
 

Communie 
 

Wondere ruimte om even na te denken                

Wees niet een vreemde God,  

die buiten het bereik van mensen 

U ophoudt in het duister, 

  

maar laat U zien, dichtbij, 

in mensen die door lief en leed 

getekend tot gelijken zijn 

en leven van vandaag op morgen. 

  

Wees trooster en behoeder 

voor wie nergens en van niemand zijn 

en deel de tafel met wie doodgewoon 

gelukkig bij elkander wonen. 

  

Voor mensen tussen hoop en vrees, 

voor zieken en beproefden, 

wees een God van licht en vrede. 

  

Voor ons en voor wie bij ons horen, 

voor vreemden ver van ons vandaan, 

wees een vriend, een God, 

een land om thuis te komen.       Marcel Weemaes 



Toen nam Hij ook de beker, dankte U, 

en reikte hun de beker aan met de woorden: 

“Drinkt allen hiervan 

want dit is de beker van het nieuwe Verbond, 

bezegeld met mijn Bloed, 

dat voor U en voor allen vergoten wordt. 

Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker  

om Mij te gedenken.” 

 

Verkondigen wij de kern van ons geloof: 

 

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood 
en wij belijden tot Gij wederkeert, 
dat Gij verrezen zijt. 
 

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader, 

breken wij hier dit Brood  

en danken U voor deze beker. 

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft  

voorgeleefd en maken zijn voorbeeld tot het 

onze. 

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn  

voorgegaan. Zij leven in onze gedachten, 

maar, meer nog, zijn zij levend bij U. 
 
Laat uw Geest rusten op deze gaven. 

Dat deze heilige symbolen 

ons mogen spreken van Jezus’ dood  

die tot leven wekt, 

dat wij mogen openstaan 

voor alles wat Jezus ons geleerd heeft, 

dat wij vervuld mogen worden van zijn 

liefde. 

 

Dan zal er vreugde zijn op aarde, 

vrijheid en vrede in Jezus’ naam. 

Door Hem en met Hem en in Hem 

zal uw naam geprezen zijn, 

Heer, onze God, barmhartige Vader, 

in de eenheid van de Heilige Geest, 

hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Onze Vader 

Onze Vader die in mensen leeft, 

moge in ons leven  

uw naam geheiligd worden. 

Moge in ons samenzijn  

uw Rijk zichtbaar worden. 

Moge in onze dagelijkse inzet  

uw wil gebeuren 

als een teken en een oproep  

voor mensen op aarde. 

Maak ons voor elkaar en voor de wereld 

tot leven gevend brood, 

tot krachtig voedsel  

van vriendschap en vertrouwen, 

van perspectief en hoop. 

Gebed  

God, onze Vader, 

Gij roept ons hier bijeen. 

Wees voor ons de stille ruimte 

om uw Woord te verstaan 

en laat uw tafel de plaats zijn 

waar wij gevoed en gesterkt worden. 

Laat ons hier samen zijn in verbondenheid 

met mensen die hier niet kunnen zijn, 

maar wel aan ons denken,  

zodat wij uw gaven ook met hen kunnen delen. 

Amen. 
 

Inleiding op de lezingen                                           
In de tijd van Mozes was het de gewoonte  

dieren te offeren aan God.   

Men dacht hiermee God gunstig te stemmen. 

Door Jezus weten we dat God alle mensen  

gunstig gezind is.  

Hij laat ons zelfs delen in zijn leven, dat nooit ophoudt. 

Daarvan gaf Jezus ons een teken  

tijdens het laatste avondmaal. 

  

Eerste lezing  Ex 24,3-8  

 

Een stukje orgelmuziek 

 

Tijd voor de kinderen   

 

Evangelie  Marcus 14,12-16 . 22-26      

     
Homilie 
 
Voorbeden 
Vanuit het vertrouwen in Uw liefde leggen wij  

alles wat ons bezighoudt in Uw handen. 

 

Bidden wij dat het ooit waar wordt: 

genoeg brood voor allen die honger hebben, 

gelijke kansen voor iedereen op deze aarde, 

alle mensen verantwoordelijk voor elkaars geluk, 

verbondenheid over alle grenzen heen... 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden wij dat het ooit waar wordt: 

het teken van Jezus' zelfgave ten volle verstaan, 

christenen die handelen tot zijn gedachtenis 

en voorgaan in solidair delen... 

Luister Heer verhoor ons bidden.  
Plant uw vrede in ons hart. 
 



Bidden wij dat het ooit waar wordt: 

ons samenkomen als christenen  

niet langer vrijblijvend, 

ons breken en delen in de eucharistie echt breken 

en delen in het leven van alledag... 

Luister Heer verhoor ons bidden.  
Plant uw vrede in ons hart. 
 

Bidden wij voor alle christenen die vandaag  

Samenkomen om eucharistie te vieren. 

Dat Jezus zelfgave hun hart opent 

voor de nood van zoveel medemensen, 

naar liefde en een menswaardig leven. 

Dat zij een steun zijn voor allen die troost zoeken 

na een verlies. 

In gedachten zijn we verbonden met (…) 

Luister Heer verhoor ons bidden.  
Plant uw vrede in ons hart. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de éne God, Schepper en Vader, 

oneindige bron van Leven en Liefde die uitgaat 

naar allen en alles. 

 

Ik geloof in Jezus van Nazareth, zoon van mensen, 

Zoon van God. 

Zijn levenskeuze was duidelijk:  

een mens naar Gods droom zijn: 

recht door zee, niet morgen, maar vandaag, 

mens voor mensen, Gods liefde voor mensen, 

ook al was onbegrip en veroordeling  

het gevolg van deze keuze. 

Ik geloof dat het de moeite waard is  

om Hem te volgen. 

 

Ik geloof dat zijn Geest ons samenroept  

om te leven in verbondenheid met elkaar,  

om samen verder te doen wat Hij ons heeft  

voorgedaan: 

elk-ander helpen,  

de ander over de eigen beperktheid heen tillen. 

Zo zijn wij vandaag ‘Lichaam van Christus’,  

tastbaar teken van Gods nabije liefde.  

 

Ik geloof dat wij en allen eens ten volle zullen  

leven, thuisgekomen bij God   
 

Offerande 

Dank je wel voor je gift 

Scan dan de QR-code  

(het bedrag kan je zelf aanpassen). 

 
                  

 

 

 

Gebed over de gaven   

Eeuwige God, wanneer wij hier  

brood en wijn in handen nemen, 

moet dat doorwerken in ons leven van elke dag. 

Voed ons aan deze tafel. 

Sterk ons met uw gaven, 

opdat wij uw Woord ter harte nemen 

en leven in het licht van uw liefde, 

in de geest van Jezus van Nazareth, 

uw mens-geworden liefde en trouw. Amen. 

 

Bidden bij brood en wijn van leven  
De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.  

Hij is onze dankbaarheid waardig. 

  

Hoe moeten wij U danken, Vader,  

voor het geluk dat ons geopenbaard werd                                    

in Jezus, uw Zoon. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij voor ons toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

 

Barmhartige Vader, 

wij danken U voor Jezus Christus, 

die één van ons geworden is. 

 

Na zijn dood 

hebben zijn leerlingen erkend 
dat zijn Geest aanwezig is 

overal waar liefde woont, 

overal waar mensen  

in elkaar durven geloven, 

overal waar mensen vergeving schenken 

en elkaar de hand reiken. 

 

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging 

als zij met elkaar dezelfde weg gingen.  

Zij hebben Hem herkend, Vader, 

bij het breken van het brood 

toen zij maaltijd hielden 

om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden. 

 

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd 

heeft Hij hun immers een teken gegeven 

van zijn liefde tot het uiterste. 

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U, 

brak het en deelde het uit aan zijn vrienden 

met de woorden: 

“Neem en eet hiervan, 

want dit is mijn Lichaam, 

dat voor u gebroken wordt.” 


